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DE RHULENHOF

——Kwekerij & Tuinen——

TUINEN

Een fraai complex van kijktuinen (25000 m2) in een Engelse en
Zuideuropese sfeer. Hagen als ornamenten, kleurige borders, lanen
en vijvers. Kunst. Explosie van l%eurencle rozen in juni, zomerbloeiers
vanaf juli en een weelde aan Kuipplanten. Aangenaam verpozen,
ideeén opdoen, tot rust komen, uitgedaagd worden, eenvoudige
oplossingen tegenkomen en op een terras genieten van koffie,
gebak en nog veel meer.

KWEKERIJ

In 15 lange kleurenborders kunt u alle vaste planten uit onze
catalogus als voorbeeld zien groeien en bloeien. Tegenover iedere
soort in deze borders vindt u steeds dezelfde planten voor de verkoop.

Bij de orangerie- of kuipplanten treft u veel nog niet bekende en
vruchtdragende planten aan. Van iedere soort is weer een
volwassen voorbeeld te zien.

Open: 15 mei - 1 okt, di t/m za 10-17 uur en zo 13-17 uur
(kwekerij: in de week al vanaf eind maart)
Toegangsprijs tuinen: f 9,- en ki 3-12 jr f 4,50
Abonnement: f 18,- Catalogus: f 6,- op giro 140726
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De museumtuinkever

uscumdirecteuren vrezen de muscumkever, de ‘Leviathan® die gebouwen binnen-
! \ / I sluipt en opgezette dieren en andere waardevolle verzamelingen tracht te
vernietigen. Tuineigenaren mocten op hun hoede zijn voor de museumtuinkever.
Je ziet hem nooit, maar hij grijpt in als je niet oplet, als je een maand elders tuinen gaat
bezocken of als een eens bloeiende hof onverzorgd om zijn vroegere vrouwtje treurt. Ja
zeker, hoe minder zorg hoe meer de museumtuinkever weet te vernielen.
Gelukkig, de Nederlandse Tuinenstichting weet van wanten, kent de kever en speurt naarstig
naar door deze kever bedreigde karakterisiticke ruinen (zie en lees artikel van Eric Blok).
U doet mee door uw trouw aan onze stichting,.

Deze nicuwe aflevering van het Tuinjournaal zet de kever in

het zonnetje met een prachtige serie artikelen over juist
museumtuinen en tuinen als museum. Ik noem u één artikel:
De tuin als museum? De kever lacht smakelijk om het
vraagteken, dat mij even doet rillen. Opwindende
artikelen over museale tuinen, die saai lijken, maar
waarin alle Muzen (muscum = muzentempel)
ronddartelen en naar hartelust planten, scheppen,
dansen en zingen.Verder zijn er verrukkelijke
bloemen te lezen in dit nummer. In het park
van het Paleis Het Loo, lees ik, viel een lakei in
slaap op de plek die nog altijd Bylandt's rust heet.
En in datzelfde park kende koningin Wilhelmina de
witte karper bij naam. Zij riep en hij kwam statig
aangezwommen. Weliswaar liep zij met het koninklijk
broodmandje, maar toch, zo'n verhaal doet mij wat. 1k
verklap niet meer, misschien nog even van een tuinman,
van wie men dacht dat hij in een ‘bloembed’ was geboren.
Maar leest u zelf het werk van onze tuinschrijvers die mee-
werkten aan dit Tuinjournaal. In de zon in uw eigen
(museum)tuin. Niet te lang, denk aan de ijverige museum-
tuinkever. Dat de kever nimmer de Roos van Liesbeth
Canneman zal bespringen is de wens van

Jan van Hoften.






































































































